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TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI YIL :& SAYI :92 


5 GEÇEN ış 
CİNAYET İŞLEND 


1000'e YAKIN YARA. 
LAMA OLAYI OLDU 


DX EVLER DİRENİŞLER 
000 SALDIRI Hü BESİ 
DÜZENLENDİ UĞRADI 


2 DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKLERİ 
KISITLAYAN YASALAR 
HAZIRLANIYOR 


MUCADELENİN HER ALANIN. 
DA ORGUTLU VE DİSİPLİNLİ 


İŞÇİ SINIFI, sömürücülere 
KARŞI UÇ ALANDA MUCADELE EDER: 


A)EKONOMIK ALANDA: Daha fazla ekonomik 


hak almak ve yaşama koşullarını biraz dü. 
zeltmek icin.Bu mücadeleyi ekonomik örgüt. 
leri SENDİKALAR aracıyla yürütürler. 


B) SİYASAL ALANDA: Kurtuluşun son nokta. 


da Siyasi iktidarda çözümlendiğinin bilincine 
varan işçi Sınıfı diğer emekçi sınıflarıda 
politikası etrafında toparlayarak iktidar için 
mücadele eder. Bu mücadeleyi kendi siyasi 
PARTİLERİ ile yürütürler, 


C)IDEOLO.İK ALANDA işçi sınıfı, burjuvazinin 


düşünce ve davranışının etkisini engellemek 


ve biliminin gerektirdiği düşünce ve davranışı 


yerleştirmek için mücadele eder. 


OLMAK ZORUNDAYIZ. 
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Saldırılar oluyor. Gençler 


öldürülüyor. Yurtsever öğretmenler ölüm pusuları altında. 
İşçi grevleri, direnişleri karşısına faşist milisler çıkarılıyor. 
Sendikalar basılıyor. İşçi sınıfını aydınlatmaya hedefleyen yayınlar baskı altında. İşci sınıfının eline geçirilmemesi için her 
yol deneniyor. İşçi sınıfının ekonomik, demokratik ve siyasi 
noktalardaki örgütlenmeleri faşist tehdit altında. Kısaca saldırılarda temel işçi sınıfı alınarak «kara terör» ölüm kusuyor. 

Faşist saldırılara karşı en 
etkili mücadele örgütlü ve disiplinli kitle eylemleriyle verilir. 
Faşizmi yenecek güç işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının bilimi, faşist 
saldırılara karşı demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin birlikte 
yürümesi gerektiğini söyler. 
Çünkü burjuvazinin gericileştigi çağımızda, toplumu ileri götürecek güç işçi sınıfıdır. İşçi 
sınıfı mücadelesinin temelinde 
iktidar sorunu vardır. 

Faşizm saldırıları sadece 
sosyalistleri hedeflememektedir. Bunun böyle olduğunu sananlar aldanmaktadır. Faşist 
saldırıları, sosyalistleri, demokratları ve yurtseverleri ortak 
mücadele etmeyi zorunlu hale 
getirmiştir. Bütün demokrat ve 


yurtseverler faşizme karşı işci 
sınıfının devrimci politikası etrafında toplanmalıdırlar. Faşizm bilimin, sanatın, insanlığın 
düşmanıdır. Faşizm, kan, cinayet ve katliam düzenidir. Almanya'daki faşist uygulamalar- 
da milyonların katledilmesi unutulmamalıdır. Katledilenler, 
sosyalistler, demokratlar, yurtseverler: ve faşist cinayetlere 
karşı çıkanlardı. Faşizme ve sömürüye karşı işçi sınıfının devrimci politikası etrafında ortak 
hareket etme zamanı gelmiştir. 
İlerde «ahh», «vahh» etme bagışlanacak suç olmayacaktır. 

Ülkemizde işçi sınıfının devrimci. Politikasına ters düşen 
hareketler ve bir 12 Mart deneyi o yaşanmıştır. o Oynanan 
oyun, yeni oyuncularla tekrar 
sergilenmek istenmektedir. 
«Sol» adına burjuvazinin yapmak istediklerine sebep olan girişimlere karşı uyanık olmak ve 
tedbir almak görevdir. Bizzat 
pratikte bunların durumları 
sergilenmelidir. İşçi sınıfı sosyalizmine ters girişimlerin, burjuvazinin yapmak 
için bir vasıta teşkil ettiği unutulmamalıdır. İşçi sınıfı soluna 
karşı, «sol» dan gelen bozguncu 
girişimlere devrimci politikayla 
karşı çıkılmalıdır. 


istedikleri 


Olayların baş tahrikçisi 
MC iktidarıdır. Saldırganlar MC 
iktidarından cesaret almaktadırlar. Görevlerini yapanlar sür- 
gün edilmekte, istifaya zorlanmaktadır. Devlet işletmeleri faşist karargâhlar biçimine dö- 


nüştürülmek istenmektedir. MC 
kapitalist ilişkilerden kaynaklanan ekonomik bunalımı daha da 
derinleştirmektedir. İşçi sınıfı 
ve emekçi halktan toplanan paraları işverenlere bağışlamaktadır. Ülke enflasyon batağına 
gün geçtikçe batmaktadır. Ücretleri dondurma girişimlerine 
karşı sosyal muhalefet çoğalınca, bu sefer işcileri memurlaştırarak bu politikayı uygulama- 
ya koymak istemektedir. İşçi 
sınıfının o kazanılmış haklarını 
ellerinden almaya çalışmaktadır. Yasaları hiçe sayarak, danıştay kararına rağmen TRT ye 
yeni genel müdür atamaktadır. 
TRT yi MC'nin borazanı yapmak niyetindedir. 

MC iktidarının düşürülme- 
si demokratik bir görevdir, Faşist saldırıların destekleyicisi 
ve ekonomik politikasıyla işci 
ve emekçi halk düşmanı MÖyi 
iktidardan uzaklaştırmak Demokrasi adına en güncel görevdir. 


“dalı 


İKTİDARI 
ÜLKENİN 


ü 


KANLI 
DÖNEMİDİR 


Evet, MC iktidarının 9,5 aylık döneminde 
ülkemiz en kanlı dönemi yaşamıştır. Bu dönemde 40 kişi öldürülmüş, öldürenler yakalanmamıştır. 1000 in üstünde yaralama olayı, 
yüzlerce saldırı tezgâhlanmıştır. 

Mecliste en çok Milletvekili bulunan Ana 
Muhalefet Partisi Genel Başkanına bile bu dönemde saldırılmıştır. Yurdun dört bir yânında sol partilerin ilçeleri devrimci sendikaların toplantıları faşistlerin baskınına uğramışlardır. İşçilerin özgürce sendika seçmelerine ilişkin en demokratik girişimleri kanla 
sindirilmek istenmiştir. Yurtsever öğretmenler ve öğrencilerin üzerine sokak ortasında 
kurşun yağdırılmıştır. Tariş”te, Seydişehir'de, 
İskenderun'da işçilerin üstüne faşistler tarafından kurşun yağdırılmıştır. 

Kısaca ülkedeki tüm devrimciler, demokratlar bir kara terörle karşıkarşıyalar. 
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adini neki 


BUNLAR NEYİN GÖSTERGESİDİR? 

Bu soruyu yorumlamadan önce kısaca 
MC iktidarının oluşumu üzerinde duralım. 

Kitlelerin gözünde gerçek yüzleri anlaşılan gerici ve tutucu siyasal partiler 12 Ekim 
1973 de yapılan seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramışlardı. Paramparça olan sağ siyasal partiler iktidar olasılığını yitirmişlerdi. 
Çünkü seçmenlerin büyük bir bölümü demokrasiden yana oy kullanmışlardı. Bu olay artık tutucu partilerin iktidar olma olasılığım 
ortadan kaldırmıştı. 

Kısa süren CHP, MSP iktidarının çekilmesinden sonra egemen çevreler büyük feda- 


kârlıklarla AP, MSP, CGP ve MHP ortaklığında kendi iktidarlarını kurmayı başarmış- 


lardır. 

Uygulamağa koydukları programda başta işçi sınıfı ve emekçi halkın gelişen demokratik mücadelesini önlemeyi öngörüyordu. 
Örtülü olarak dolayısiyle bozuk sömürü düzeninin ömrünü uzatmak. 

İşte çok genelde bu iki nokta «ki bu iki 
nokta aslında aynı politikanın içiçe geçmiş 
biçimidir.» MC iktidar olunca program uyayınca uygulanılan yüzlerce yaralı, 35 ölü, yüzlerce baskın ve saldırıya tanık oldu Türk ve 
Dünya kamuoyu. 

Öte yandan «vergi iadesi» ihracatta vergi indirimi, teşvik tedbirleri, para ayarlaması, 
adı altında milyonlar akıtıldı parababalarına 
SOTUMSUZCA. 

Bu paralar işçi sınıfı ve tüm emekçiler- 
den vergi adı altında toplananlardı kuşkusuz. 
Üstelik bu krediler yoluyla piyasaya akıtılan 
paralar enflüsyonu hızlandırıyordu. Bilindi- 


ği gibi enflâsyon fiatların yüzselmesine neden olduğundan fakiri daha fakir zengini daha da zengin yapmaktadır. 

MC hükümeti desteğiyle iktidar'olduğu 
egemen çevrelerin çıkarlarını korumak için 
sorumsuzca eylemlerini sürdürürken, tezgâhladığı saldırıları önlemeğe Anayasanın engel 


GORUS Sen 


olduğunu yeniden ortaya atmış bulunuyor. 
Bu Anayasa ile olayların önlenemeyeceğini 
söyleyerek kamuoyu oluşturmak istemektedir. Gücünün yetmeyeceğini bile bile Anayasayı değiştirmek gerektiğini söyleyenler yeni 
bir ara rejim yaratmak sevdasındadırlar. Ne: 
var ki, Türk ulusunun demokrasiden vazgeçemeyeceğini anlayamamış olanlar çağdışı 
uygulamalarını Anayasaya rağmen sürdürmektedirler. Yargı kararlarını hiçe sayanlar 
hukukun üstünlüğü ilkesini tanımayanlara ne 
denir? 

1976 yılı birçok demokratik hak ve özgürlüklerin gündemini birlikte getirmiştir. 
Örneğin işçilerin özgürce sendika seçme 
hakkına ilişkin «REFERANDUM» İşçi - Memur ayırımı diye güncelliğini sürdüren tüm 
çalışanlara grevli toplu sözleşmeli sendika 
kurma hakkı, Demokratik gelişmeyi önleyen 
ve faşist İtalya'dan alınmış ceza yasalarmın 
kaldırılması gibi güncel sorunların çözümünü 
MC iktidarından bekleyemeyiz kuşkusuz. 

Türkiye'yi bugünkü karanlık noktalara 
getiren MC iktidarını demokratik yoldan düşürmek ve tırmanmakta olan faşizme dur demek zamanı gelmiştir. Kaybedecek zamanı 
mız yoktur. 

Yoksa; 

— Yurtsever gençler, 

— Devrimci öğretmenler, 

— Özgürce sendika seçmek isteyen işçiler kurşunlanacaklar, 

— Sendika kongresi basılacak, 

— Hergün saldırılar düzenlenecek, saldıranlar kaçırılıp, saldırılanlar yakalanarak yargılanacaklardır. 

— İşçilerle işsizler birbirine düşürülecek, Halk cephelere bölüncccktir. Ülkenin en kanlı dönemi MC iktidarına 
son verilmelidir artık. ı 

Bunun için Demokrasiden yana tüm dev- 

Timciler aralarında giderilmez kavgalar görüş ayrılıkları olsa bile bu konuda güçbirliği 
yapmalıdırlar, 


da 4 


SENBMKAMIZDAR 


HİAZBİFİRİL EFİR, 


Toplu sözleşme dairemizin bildirdiğine 
göre 5 işyerinde görüşmelere devam edilmektedir. Bunun dışında geçtiğimiz ay içinde 4 işyerinin sözleşmesi imzalanmıştır. 

6 işyerinde toplu sözleşme görüşmelerine 
çağırılmıştır. 

DEVAM EDEN TOPLU SÖZLEŞMELER 
Penyelüks 

Konfor Yay Yatakları 

Brode Sanayii 

Titiz Giyim 

Bitaş Brode 

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN ÇAĞRI 
YAPTIĞIMIZ İŞYERLERİ 

Bayrak Komandit Şti. 

Bomaj A.Ş. 

ER-AR Hoffman Kuru Temizleme 
Örmaş Örme Mensucat 

Otometal Plastik Çuval 
Mevlânakapı Yetiştirme Yurdu 
YETKİMİZİN KESİNLEŞTİĞİ VE 
SÖZLEŞMEYE DAVET ETTİĞİMİZ 
İŞYERLERİ 

Çiçek Mensucat 

Karadeniz Örme Sanayii 

215/15 

Suntel İplikçilik 


GAZİANTEP ŞUBEMİZ , TEMSİLCİLERİ 
TOPLANDI. 


BİTEN TOPLU SÖZLEŞMELER 
Avrupa Çorap 

Günay Örme 

Tekstil İşletmecilik 

Gökbakan Triko 

ALINAN GREV KARARLARI 
Ornit Örme Sanayii 


KARADENİZ ÖRME SANAYHNDE 

YETKİ ALDIK . 

Beyoğlu şubemize bağlı bulunan Karadeniz Örme Sanayii işçileri sendikamıza katılmışlardır. 

Yetki mücadelesinde üyesi bulunmadığı 
halde yetki almak için sahte üye fişi tanzim 
eden Teksif sendikasının müracaat etmesine 
rağmen oyunu açığa çıkmıştır. 


Bölge Çalışma Müdürlüğü işyerinde re- 


ferandum -yapılmasını önermiştir. Sendikamızın isteğine rağmen ancak mahkeme Yargıtay'ın referandumu ilgili kararı üzerine 
buna uymamıştır. Bu durumda yeniden degerlendirme yapan Bölge Çalışma Müdürlüğü çoğunluk sendikası olarak yetkiyi 
Tekstil'e vermiştir. 

Karadeniz Örme Sanayii işçilerine saflarımıza hoşgeldiniz deriz. 


Gaziantep Şubemize bağlı işyerleri- - 
nin temsilcileri 18.1.1976 günü bir toplantı 
yapmşlardır. 

Açış konuşmasını yapan Şube başkanı Mehmet Ali TİRYAKİ özetle şöyle demiş 
tir"Gerici-tutucu dört siyasi partinin oluşturduğu MC iktidarı,işçi sınıfı ve emekçi 
halk düşmnıdır.Bir an önce istifa etmelidir" 
"Teksif Sendikasının işverenlerden yana 
Sendikacılık yaptığı açıkça ortadadır.Türk 
-İş sendikacılığı artık çökraktedir.DİSK çatısı altında toplanan devrimci sendikalar 
bayraklarını yurdun dört bir yanında dalgalandırmaktadırlar." 

Daha sonra katılan temsilcilerde birer konuşma yapmışlardır. 


- 


DİKTAŞ 


. İSGileri 
Geçtiğimiz 


Pazar günü 
Diktaş işçileri Pendik Maden-İş 
lokalinde bir toplantı yapmışlardır. 250-300 Diktaş işçisinin 
katıldığı toplantı büyük bir olgunluk havası içinde geçmiştir. 

Diktaş işçilerinin Tekstil 
saflarında kenetlenmelerinin 


üzerine yapılan bu toplantıda 
Disk Genel Başkan Vekili ve 
Tekstil İşçileri Sendikası Genel 
Başkanı Rıza GÜVEN ve Mahmutpaşa Şube başkanı Hamdi 
GÜLEN birer konuşma yapmışlardır. 


İşçilerin büyük sevinç gösterileri içinde yaptığı konuşma- 
da Rıza GÜVEN özetle şöyle 
demiştir: 

«Bugün yurdumuzun dörtbir bucağında DİSK çatısı altında bütünleşen Devrimci sendikacılığın bayrağı yükselmektedir. 

Çünkü "DİSK Partilerüstü 
politika yutturmacası adı altında işçi sınıfını politikanın dışında tutma uğraşının karşısındadır. Ekonomik mücadelenin siyasi mücadele ile birlikteliğin- 
den yanadır. 

Çünkü Disk işçilerin söz ve 
karar sahibi olması ilkesini savunmaktadır. 

Çünkü DİSK işçilerin eko- 


nomik haklarıhı en iyi savunur. 

DİSK işçi sınıfının demokratik mücadelesinde üstüne düşen görevi yerine getirmeyi sendikacılık anlayışının gereği sayar. 

Bu ilkeleri içinde toplayan 
DİSK”in üyesi olan Sendikamız 
TEKSTİL son günlerde yoğun 


bir örgütlenme faaliyeti içersin-. 


de bulunmaktadır. İzmir'den, 
Adana'dan, Edirne'den, Bursa”- 
dan tekstil bayrağı dalgalanmaktadır. 

Bunun bir parçası olarak 
da, Siz DİKTAŞ işçileri saflarımıza katıldınız. 


İşçi sınıfının ekonomik, demokratik ve politik örgütlerin- 
de merkezi disiplin vardır. Üyelerin bu disipline uyması mücadelenin geleceği açısından zorunludur. Sendikamıza duyulan 
güven sonucu aramıza katıldınız, bundan sonra aynı güven 
içinde sendikamızın çizdiği taktik ve stratejik hedefler içinde 
hareket etmek zorundasınız. 
Çünkü başarı, zafer, örgütlü ve 
disiplinli mücadeleden geçer. 
Aramıza katıldığınız bundan 


sonra mücadelemizi el ele götüreceğimiz için hepinizi kutlarımə. 

Hamdi GÜLEN ise özetle 
şöyle demiştir: 

«Diktaş'da devrimci sendikanın bayrağını dalgalandıran 
işçi arkadaşları kutlarım. Örgütlü ve disiplinli mücadeleniz 
sonucunda kazandığınız bu zafer gelecek olan zaferlerinizde 
de yolunuzu aydınlatan bir ışık 
olacaktır. 

Aylardır verdiğiniz mücadelede bir çok zorluklarla karşılaştınız, işverenler karşı durdu, işveren uşakları karşı durdu, faşist komandaları karşınıza çıkardılar, ama hiçbiri sonuç 
vermedi. Veremezdi. Çünkü biz 
işçiyiz, ellerimiz hünerli, aklımız yaratıcıdır. Biz sınıfımız- 
dan aldığımız güçle bu işi başardık. Hepimiz birliğimizi korumak ve işçi sınıfının birliği 
içinde bozguncu hareketlere 


karşı durmamız gerekir, Hepinizi kutlarım». 
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 ISOT SINIFI 


GENGLİK 


Son günlerde işçi sınıfı ve emekçi halkımaz üzerinde sürdürülmek istenen faşizan saldırıların, gençlik kitlesi üzerinde de işarctlerine şahit olmaktayız. . 

Öncelikle şunu belirtmekte yarar vardır 
ki, burjuva basımı tarafından çok sözü edilen 
«gençlik yine azıttı», «Üniversitelerdeki sağ- 
sol çatışmaları» gerçekleri yansıtmamaktadır. Çünkü şunu kesinlikle bilmekteyiz ki, bugün üniversitelerde bir sağ-sol çatışması değü, bir avuç faşist komandonun yurtsever-ilerici ve sosyalist gençlik üzerine saldırısı vardır. 

Gençliğin büyük bir bölümü işçi sınıfı ve 
emekçi halkının yanındadır. En azından kapitalist yapının rahatsızlığın duymaktadir; 
Ancak hemen şunu belirtelim, kapitalist ideolojinin rahatsızlığım hissetmek, işçi sınıfı 
ideolojisinin savunuculuğunu yapmak değildir. 

Öğrenci gençliğin emekçi halkın yurtsever cephesinde yerini almasının bir çok maddi sebebi vardır. En azından öğrenimlerini büyük maddi zorluklar içinde yapmaktadırlar. 
Öğrenimlerini bitirdiklerinde İŞ olanakları 


bulunmamaktadır. . Yurt we Kredi sorunları 
büyük bir SORUN olarak karşılarındadır. Kı- 


saca içinde yaşanılan kapitalist-emperyalist 


sistemin bütün 
yansıdığı, BOZUK bir eğitim mekanizmasının 
içindedir gençlik. 


Gerçliğin maddi sebeblerden kaynaklanan ve bunların yanında bilimle olan yakın 
ilişkisi gözönüne alınınca, işçi sınıfı hareketi 
bu sorunun üzerine daha bir eğilmek zorunda. Gençliğin ulusal ve uluslararası plânda 
kültürel faaliyetleri yakından izlemesi ve s0- 
runlarla yakından ilgilenmesi bu dinamik kitlenin potansiyelinin işçi sınıfı harekefinin bir 
yedek gücü olarak önemli bir yeri vardır. 

Bütün bunların yanında egemen sınıflar 
gençliğin dinamizmini ve geleceğini kendi si” 
temleri yararına kullanmak ve .gençliği bu 
yolda oluşturmak için yalan ve tahrifattan 
baskı ve teröre kadar bir dizi yöntem uygulamaktadırlar. Gençliğin kendi sorunlarından 
hareketle başlattıkları Demokratik üniversi- 
te mücadelesinin ülkedeki genel kapitalist 
düzenin yapısına karşı büyümesini ve işçi sı 


arızlarının eğitim sistemine 


mü emekçi halkın mücadelesiyle bütünleş- 


ör mesi için egemen güçler sağdan ve «sol» 
— dan çeşitli saldırılar organize ederler. Bu ne- 


yem 


me 


F" 


siyle bütünleştirmemek 


denle bir çok anti-demokratik hükümle gençlik cendere içince alınmıştır. 

Bugün gençlik büyük bir kesimiyle kurbuluşunu işçi sınıfı ve emekçi halkımızın bagımsızlık-Demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin içinde görmektedir. Bu düşünce içersinde egemen sınıfların baskı ve terörüne karşı 
emekçi halkıyla yan yana davranmaktadır. 

Ancak bu somut oluşum cgemen sınıflaron da bilinmektedir. Bu sebeble yukarda da 
belirttiğimiz gibi gençlik kitlesinin potansiyclinin işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin mücadele 
için sağ ve «söl» 
umunlar tozgâhlarlar. 

. Sağdan gençliğin mücadelesini baskı ve 
fı rörlc - yalan ve tahrifatta dahil - önlemek 
için saldırılar düzenletilerek yıldırmak isti - 
nir. Diğer yandan diskotek moda csrar şia 
afuonlarla bir DİSKOTEK GENÇLİĞİ w 
turulmaya çalışılır. Yani ülkesinin ve ulus 
rarası sorunlardan uzak kendi küçücük du: 
yasının insan yetiştirilmek istenir. Bunlar 
gençliğin potansiyelini emmeye yetecek güç- 
te gelişmeler olmadığı son yıllardaki gençlik 
olayları izlendiği gözlenmektedir. Örneğin 
Dünkü bir Victnam olayında ABD emperyalizminin saldırgan politikasına karşı gençlik 
ülkelerindeki işçi sınıfı hareketleriyle birlikt 
önemli kitle o eylemleri organize etmektedir. 
Bugün bir İspanya'daki Yurtsever katliamına karşılık gene işçi sınıfı hareketleri içinde 


“önemli eylemler konmaktadır. 


Burjuvazi bu oluşumu gördüğünden w 
bütün dünyada gençliğin sosyalist ideolojide 
olmasa bile anti-kapitalist bir çizgide bütünleştiğini yakından izlemektedir. 

Gençliğin soVa açık konumunu göz önü 
ne alan egemen güçler, gençliğin işçi sınıfı 
hayeketiyle birliğini engellemek için Sol'dan 


TABAN 


da saldırılar düzenlerler. Gençliğin birliğini 
bozucu, işçi sınıfı harcketi dışında BOZGUN- 
CU eğilimleri çıkartır ve körüklerler. Örne- 
Gin gençliğin sımfsal özü olmayan yapısını 
ve hareketlerini abartarak emücadclede gençiiğc öncülük» fonksiyonu kazandırıcı görevler yüklerler. Öğrenci gençliğin mücadelesini 
«tayin edici» konumlarda sunarlar. 

Egemen güçler sınıfsal özü olmayan bu 
kitlenin eylemlerinin işçi sınıfı dışında geliştiği müddetçe kendi birtakım tezgâhları için 
kullanacakları bir provokotif duruma düşürmeye çalışırlar. Geçmişte uluslararası plânda ve ülkemizin somut pratiğinde buna rastlanmaştır. 

Gençlik içindeki «devrimcilik» adına yola çıkılarak genel işçi sınıfı hareketinin somut şartların somut tahlilinden çıkardığı stratejik mücadelenin dışındaki davranışları 
kışkırtırlar. 

Ancak bunlar gençliğin bütününü temsil 
etmekten uzaktır. Çünkü gençliğin çoğunluğu işci sımfı mücadelesinin yanındadır. 

Şimdi başka bir sorunu açalım. 

Dikkat edildiği gibi genellikle yazımızın 
başından beri gençlik sözünden sadece öğrenvi sw wçlik gibi bahsettik. Evet yazıda genel- 
We öğrenci gençliğin işçi sınıfı açısından 
 gindik. Fakat gençlik kapsamı içinde işçi 
gençlik ve köylü gençlik yani çalışan gençlik 
de vurdır. 

İşçi gençlik gerek üretimin içinde bulur 
nuşu gerekse devrimci aksiyonu dolayısıyla 
«miicadelenin gerçek sonucunu tayin edecektir». İşçi sınıfuun taze kan taşıyıcısıdır. 

İşçi sınıfının devrimi politikası içersinde 
gençlik sorunu ile ilgilenmek ve ona yol göstericiliği yapmak görevdir. İşçi sınıfı politikasının yol göstericiliği ve işçi sınıfı bilimini 
yayma görevini - yapmadan karşıya geçip 
gençliği suçlamakta doğru bir davranış olmayacağını yine pratik kanıtlamıştır. 


TARİŞ'TE 
FAŞİSTLER 
İŞÇİLERE 


SALDIRIYOR 


Geçen sayımızda Tariş olaylarını başından bugüne kadarki 
gelişimi anlatmış ve son cümle- 
de de şöyle demiştik: 


«Ve şunu da unutmayalım 
ki, Faşist komandoların ve işverenlerin Tariş'te oynamakta 
olduğu oyunlara yenileri eklenebilir. Sözleşme imzalanana kadar mücadele sürecektir. Yine 
kazananın Tariş işçileri ve Devrimci Tekstil Sendikasının olacağından kimsenin şüphesi olmasın. 

Evet Tariş'li işçi arkadaşlar, Devrimci sendika yöneticilerimizle birlikte önemli bir ekonomik ve demokratik zafer kazanıldı Tariş'te. 

Ama unutmayalım, bizim 
gerçek zaferimiz sömürüsüz, 


“kula kulluğun olmadığı Demok- 


ratik Halk iktidarında olacaktirə. 

İşte gördük. Faşist komandoların ve işverenlerin Tariş”te 
oynamak istedikleri oyunların 
daha bitmediği, oynanan oyunlara yenilerinin ekleneceğini belirtirken bir gerçeği dile getirmek istiyorduk. 

Özellikle devlet ünitelerin- 
de işçilerin devrimci sendikalara girmesini hazmedemeyenler, 
her çeşit kanlı cinayetli eylemleri sergilemekten kaçınmıyorlar. İşte Tariş, İşte Seydişehir, 
İşte İskenderun... vs. 

Üstlerine işçinin, yurtsever 
öğretmenin, ileri öğrencinin kanının damladığı bu faşist zorbalar, Tariş'li yiğit işçilere de 
saldırdılar, kan döktüler... 

Tariş'te hak arayan işçiye 
saldırdılar, - çünkü faşistler işveren uşaklarıdır -, Tariş'te devrimci sendikayı isteyen işçiye 
saldırdılar, - çünkü faşistler sarı sendikaların uşaklarıdır -, Tarişte haklı olan silâhsız işçiye 
silâhlarla saldırdılar, - çünkü faşistler haksız olduklarından 
korkaktırlar -, Tariş'te işçilere 


kahpece saldırdılar, - çünkü fa- | 


şistler işverenlerin sömürü düzeninin uşaklarıdırlar -. 

. Faşizm temelini sömürü 
düzeninden alır. Faşistler sö- 


mürü düzenini savunan uşaklardır. 

İşte işçi arkadaş sen ekonomik alanda senin hakkını daha iyi savunan devrimci bir 
sendikaya geçtigin için sana saldırdılar. 

İşte sen sömürü düzenine 
karşı çıktığın için sana saldırdılar. 

Sen işsizliğe karşı İŞ, pahalılığa karşı EKMEK ve faşizan tırmanışa, sömürü düzenine karşı HÜRRİYET dediğin 
için saldırdılar. 

Ama tarihte örnekleri var. 
Tarihin akışını değiştirmek istiyenlerin sonu, ya halk tarafından ağaçta sallandırılarak - Faşist Mussolini gibi - ya da halkından korktuğu için kurtuluşu 
beynine kufrşun sıkarak -Faşist Hitler gibi - gebermek olmaktadır. Her zaman da kazanan işçi sınıfı ve emekçi halk 
olmaktadır. 

e er vi 


YUKARDAKİ RESİMDE SERMAYENİN FAŞİST 
SALDIRGANLARI TARAFINDAN YARALANAN 
TARİŞLİ BİR İŞÇİYİ GÖRÜYORUZ. 


basın bülteni 


Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı 


Rıza GÜVEN, TARİŞ İplik Fabrikası'nda çıkan olaylar ile ilgili olarak Basın'a ve TRT'ye 
bir açıklama yapmıştır. 
Açıklamasında özetle şöyle demiştir: 
«Bunun neresi iki grup işçinin çatışmasıdır. Açık bir saldırı olayı vardır. Hem de plan- 


lı programlı. Bir avuç faşist milis işçilere saldırmıştır. Bu saldırı olayını planlayanlar ile 
sokak ortasında ilerici gençleri öldürenler, 
öğretmenlere ölüm pusuları kuranlar aynı faşist mihrakların uzantılarıdır. 

İşçi sınıfının gelişen ekonomik-demokratik ve politik mücadelesi bu tür saldırılarla 
önleyeceklerini sananlar aldanmaktadırlar. Bu 
tür saldırılar işçi sınıfı ve emekçi halkın bagımsızlık ve demokrasi mücadelesini durdurmaya yetmeyecektir.» 


AŞ 
İŞÇİLERİ DE 


SALDIRIYA 
UĞRADI 


BASIN BÜLTENİ 

DİSK GENEL BAŞKAN 
VEKİL VE TEKSTİL SENDİ- 
KASI GENEL BASKANI RI- 
ZA GÜVEN, «Diktaş işyerinde. 
Tariş'te sergilenen oyun oynanmaktadır. Dün ve evvelsi gün 
alınan 20 kadar komanda işçilerin üzerine silâhla saldırmışlardır. İlgilileri uyarıyoruz» demiştir. 

DİSK Genel Başkan Vekili 
ve Tekstil İşcileri Sendikası Genel Başkanı Rıza GÜVEN, Kartal'da kurulu bulunan DİKTAS 
işyerindeki olaylar ile ilgili ola- 


rak basına bir açıklama yap- 


mıştır. 
GÜVEN açıklamasında 
özetle şöyle demiştir: 
“ «Kartal Cevizli'de kurulu 


bulunan DİKTAŞ işyerinde, dün 
Tariş'te sergilenen olaylar yaşanmaktadır. İşçilerin Teksif 
Sendikasından ayrılarak Sendikamıza katılmasını hazmedemeyenler işyerine 20 kadar komando aldırmıştır. Alınan komandolar işyerinde hiçbir işte 
çalıştırılmamakta, silahlarla işcilere korku saçmaya uğraşmaktadırlar. 


İşçilerin topluca Tekstil Sendikasına gec- 


meleri üzerine, 
Diktaş işvereni 


lanmıştır. 


protokol 
imzalandı 


mektedir: 


Sendikamız yöneticileri ve 
arasında bir protokol imza- 


İmzalanan protokolde özetle şöyle denil- 


«1 — Tekstil işçileri sendikası işyerinde 


çalışan ve daha önce bir başka sendika üyesi 
işçilerin çoğunluğunun istifa ederek Tekstil'e 


geçtikleri belgelenmiştir. 


İşverende Tekstil'i 


iş yerinde çoğunluk sendikası olarak tanımıştır. 


2 — İşveren bundan böyle işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi ve işçilerin yasalardan doğan hakları konusunda 
Tekstili temsilci olarak tanır. Ayrıca toplu iş 
sözleşmesinin sendika yönetici ve temsilcilerine tanıdığı güvenceleri yeni toplu iş sözleşmesi yapılıncaya kadar Tekstil yönetici ve 
temsilcileri içinde tanır.» 


Dün, işyerinde çalışan, ustabaşı Ruhi Say, Ayşe adındaki 
kız işçiyi dövmüş, yaralanan 
kız Kartal S.S.K. Hastanesine 
kaldırılmıştır. 

İşyerinde komandolar işçileri kışkırtarak, bir olaya sebebiyet vermeleri için tezgâh kurmaktadırlar. Dün gece vardiyasından sonra işten çıkan: işçilere otobüsleri verilmemiş, geceyarısı evlerine yürüyerek gitmeleri istenmiştir. Daha sonra 
yece vardiyası için gelen işçiler 
de fabrika kapısında komandolarca durdurularak işyerine sokulmamak istenmiştir. 

Bütün bu olanlardan sonra 
işçiler hep birlikte olayı protesto etmeye başlamışlar ve fabrikadaki işlerinin başına gitmi:- 
lerdir. Bunun üzerine koman - 
lar 50 ye yakın mermi sikmışlardır. Daha sonra polisler olay 
yerine gelmişlerdir. 

Bu sabah fabrika kapısını 
tutan komandolar iscileri fabrikaya sokmamışlardır. İsçiler 
ise fabrikaya girdiklerinde işveren elektrikleri söndürtmüştür. 
Ancak sivil olarak gelen bir 
Jandarma yüzbaşısı «Fabrikanın pazartesiye kadar askeri 
kontrole: alındığını söylemiştir. 

Durum endişe vericidir. 

Bütün ilgilileri uyarıyoruz. 
Tariş'te yüzlerce işçinin yaralanmasına sebep olanlar, sokak 
ortalarında yurtsever öğrenci 
ve öğretmenleri kursunlayanlar, Seydişehir'de işcil”rin sendikalarını basıp işçileri dövenler, DİKTAŞ işyerine kan kusturmaya gelmişlerdir. 

Ülkedeki faşizan tırmanışın bir parçası olan bu olayı 
şiddetle protesto eder, ilgilileri 
uyarırız. 

Tüm demokratik ve yurtsever güçler, gözlerinizi DİK- 
'TAŞ'a çevirin». 


Son 1,0 ayda, Teksifden istifa 


Son günlerde Eyüp'ten, Bakırköy'den 
Kartal'dan Bursa'dan devrimci sesler yükselmekte. 

İşçi sınıfındaki toplumsal bilinç ve mücadele düzeyi artık sarı sendika engelini parçalayarak de erimci sendikalara doluşuyor. 

Bu ekonomik plânda işçi sınıfın. birliyim doğru gelişimi, ne işveren baskısı, ne fasist milislerin saldırıları ne de cgemen güçlerin engelleri önleyememektedir. Önleyemez 
de. 

Eyipte kurulu bulunan, Makaracılık, 
Santral Dikiş ve Osman Kaynak işçileri, 

Bakırköy'de kurulu Mısırı Boyahanesi 
işçileri, 

Kartal'da kurulu Diktaş işçileri, 

Bursa'da kurulu Santral Dikiş işçileri 
Teksif Sendikasının imzaladığı toplu sözleşmenin bitimini bile beklemeden istifa ederek 
Sendikamıza geçmişlerdir. 

Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu şarilarda önemli göstergedir. 

Artık işçi sınıfının bilinçli tercihi ile 
devrimci 'sondikalara bir akış vardır.  Eğymen güçler-İşverenler-Faşist milisler ve sarı 
sondikalar dörtlüsünün «Kutsal ittifakı». bu 
gelişimi önleyememektedir. 


GENEL BAŞKAN VERİLİ EROL YAL. 
ÇIN  <İSÇİ SENIFENİN ÖNÜNDEKİ SARI 
SENDİKA ENGELİ İŞÇİ SINIFIMIZCA YI- 
KILMAKTADIR.» 

«İşçi sınıfındaki yükselen toplumsal bilinç ve mücadele potansiyeli gerici ve tutucu 
sarı sendika engellerini aşarak işci sınıfının 
birliği yönünde hızla ilerlemektedir. 


Bugün yurdun dörtbir yanından DİSK'e 


gerek tek tek fabrikalar, gerekse sendikalar 
biçiminde bir akın vardır. Bu akın işçi sınıfının birliğine doğru hızlı bir oluşumdur. 11: 
akışı ne sarı sendikalar engeli ne de fasi-t 
milislerin saldırıları önleyemeyeceklerdir. 
DİSK üyesi yüzbinlerce işçi ve Teksti! 
üyesi onbinlerce işçi adına Santral Dikiş 
cilerini gösterdikleri disiplinli ve örgütlü 
mücadelelerinden dolayı kutlarız», 


a kıra HEYY .. 


sayısı 1700 oldu. 


iz 
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BURSA SANTRAL DİKİŞ 
İŞÇİLERİ ARAMIZA 
KATILDI 


Bursa'da kurulu bulunan Santral Dikiş 
işçileri de sarı sendika çemberini kırarak s:mndikamıza katılmışlardır. 


300 işçinin çalıştığı Santral Dikiş isw 


rinde de Toplu sözleşmevi Teksif sendik:-: 
imzalamıştı. Ancak imzalıdığı sözleşmevi bil 
uygulattıramayan bir sendika karşısında is- 


çiler toplu sözleşmenin bitimini bil: beklemuemişlerdir. 

Tekstil İşkolu açısından çök önemli olan 
bu bölgede, Tekstil Sendikasının bir kalesi ortaya çıkmıştır. 

, Bursa'da devrimci Tekstil Sendikasının 
bayrağını dalgalandıran Santral Dikiz isüilerine saflarımıza hoş geldiniz deriz. 


TÜRKİVE | 
İŞÇİ SINIFINA SELÂM 


TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELAM 
TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELAM 
SELAM YARATANA 
HAKLI GÜNLER, BÜYÜK GÜNLER 
GÜNDÜZLERİNDE SÖMÜRÜLMEYEN 
GECELERİNDE AÇ YATILMAYAN 
ERMEK GÜL VE HÜRRİYET GÜNLERİ 
TÜRKİYE İSÇİ SINIFINA SELÂM 
TOHUMLARIN TOHUMUNA, SERPİLİP 
GELİSENE SELÂM, 
SÜTÜN YEMİSLER DALLARINIZDADIR 
BEKLENEN GÜNLER, GÜZEL 
GÜNLERİNİZ ELLERİNİZDEDİR. 
MEYDANLARDA HASRETİMİZİ 
HAYKiRANLARA 
TOPRAĞA, KİTABA, İSE HASRETİMİZİ 
DÜSMANI YENECEK İŞÇİ SINIFINA 
SELÂM 
PARANIN PADİŞAHLIĞINI 
YABANCININ ROKETİNİ 
YENECEK İŞÇİ SINIFINA SELÂM. 


———- 


EGEMEN SINIFLARIN EKONOMİK 


İSCİ SINIFI VE EMEKCİ HALKIN 


1975 yılını da geride bırakük. Gecen yıl ülkemiz ekonomük sorunlar ve sosyal harekitlik açısından önemli olaylar 
yaşadı. 

1975 yılında ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal plandaki sorunlara kısaca değinmek isteriz. Çünkü şu açıkça 
ortadadır ki, 1975 yılının sorunları çözümlenmek şöyle dursun 
daha artan boyutlarda 1976 yılında da yaşanacak. 

Ülkemizin içinde bulunduğu kapitalist-emperyalist sistem 
büyük bir bunalımın içinde bu- 
Tunmaktadır. Bu bunalım kapitalizmin kendi iç dinamiğinin 
ortaya çıkardığı bir devrevi 
buhrandır. Yani kapitalizmin 
yapısında bulunan ve onun içinde kalındıkça çözümlenemez 
olan - üretimdeki anarşiden 
kaynaklanan - bir bunalımdır 
gözlenen. Ekonomik yapıdan 
kaynaklanan bu buhran empervalist ve kapitalist sistemin bütün politikalarına yansımış durumda. Yani siyasal - sosyal, 
askeri bütün alanlarda bir hunalım yılı oldu 1975 kapitalist 
sistem açısından. 

Kapitalist-emperyalist sistemin metropolleri bu bunalımı 
azgelişmiş veya geri bıraktırılmış ülkelere ihraç ederek yükünü onların sırtına atarak durumlarını kurtarma çabasındalar. Bu açıdan ülkemizde buna 
bağlı olarak ekonomik ve siyasal alanlarda bir bunalım yılı 
vaşamıştır. 

EKONOMİK PLANDA... 

Bütün emperyalist-kapita- 


list sistemi saran buhran ülkemizde de yaşanmaktadır. -Bu 
buhran her ne kadar kapitalist 
metropollerden ihraç edilmişse 
de ülkedeki çarpık kapitalist gelişmenin iç dinamiği de etkin 
olmustur. 

1975 bir işsizlik ve pahalılık yılı olmuştur. Açık ve gizli 
işsizlerin sayısı her geçen gün 
artmıştır ve artmaktadır. Bir 
yandan sehirlerde işsizlik çekilirken diğer yandan ülkedeki 
kapitalistleşmeye paralel olarak 
kırsal alanlardan o toprakları 
terk ederek şehirlere göçenlerin 
sayısı artmıştır ve artmaktadır. 

Pahalılık her geçen gün 
artmaktadır. Elimize geçen paraların satin alma güçleri düşmektedir. Bu iki ana sorun yani 
issizlik ve pahalılık tamamen 
kapitalist ilişkilerin ürünüdür. 

Ülkede yatırımlar durmuştur. Böylece yeni iş imkânları 
acılamamakta buna bağlı olarak işsizlik doğmaktadır. Mallar pazarlanamamaktadır, iç 
pazar tıkanmıştır. Stoklanma 
hız kazanmaktadır. Devlet kesesinden işverenlere hibe edilen 
krediler stoklanmada kullanılmakta, fiatların artmasına scbep olunmaktadır. Yatırımların 
geliştirilmesi için çok miktard: 
karsılıksız para piyasaya sürülmektedir, Acıktır ki bu da enflâsyonu hızlandırmakta, paranın değerini düşürmekte ve havatı pahalılaştırmaktadır. Yani 
birbirine bağlı bir çok olay. Bu 
sorunlara da kapitalizm kendi 
icinde çözüm bulamamaktadır. 
Bulanıaz da. “Cünkü bütün bun- 


ların hePsi kapitalist vajpı laki 
“kür, daha fazla kâr» mantığın- 
dan kaynaklanmaktadır. Yani 
üretim ihtiyaçlara göre değil 
burjuvaların daha fazla kârına 
göre ayarlanmaktadır. 

Paramızın değeri artan enf- 
.asyon hızına bağlı olarak düsinmektedir. Artik devalüasyon 
“açınılmaz hale gelmiştir. Ancak somut pratikte «ayarlamalar» adı altında küçük çaplar da 
olsa bu uygulamalar yapılmaktadır. 


Burjuvazi bütün bunların 


.yanında finansman &ikır''sivla 


«<inlemektedir». Bu açıdan sıya- 
si iktidarları “turmaktadır. 
Burjuvazinin bu talebini karşılamak icin siyasi iktidarlar bizvergi olarak toplanan 
bir kalemde «ihracatıa vergi iadesi», «yatırım indirimi», «Kredi teşviki» isimleri 
altında işverenlere bağışlamaktadır. 

İşte görüldüğü gibi ekonomik âlanda büyük bir açmazın 
içersindedir ülkemiz. Üstelik biz 
aldığımız paralarla geçinemez 
olduğumuz halde burjuvazi ve 
onun siyasi sözcüleri bir de kendi sebep oldukları ekonomik 
ucmazdan kurtulmak için isci 
icretlerinin dondurulmasını is- 


lerden 
nilyonlur 


temejifdirler. 


SİYASAL PLANDA 

Yazımızın başında empervalist-kapitalist sistemin ekonomiden kaynaklanan acçmazlarının siyasal, sosyal ve askeri 
alanlarda da bunalımlara sebep 
olduğunu belirtmiştik. 


“ipi İş 


yi 


SİYASİ BUNALIMINA KARSI 
SOSYAL MÜCADELESİ GELİSİYOR 


Siyasal planda egemen sı: 
nıflar, gerici güçler temsilcileri- 
nin oluşturduğu MC iktidarının 
yapısında bir faşizm özleminin 
yattığının somut belirtileri var. 

Bugün ülkemizde egemen sınıflar siyasal plânda çözüm getirememenin yani bir ölçüde yönetemezliğin içindeler. Bu sorun ışığında bir kısmı mevcut 
şartları faşizan yönde geliştirmek hevesi içindelerken diğer 
bir kesim ise mevcut sosyal muhalefeti önleyecek ancak kendi 
sınıfsal çıkarlarına zarar getirmeyecek bir iktidar çözümün- 
den yanalar. 


Somutta her ne kadar gerçeği yansıtmasa da demokrasi - 
faşizm, buna paralel olarak 
CHP-MC kutuplaşmasının al- 

e tında bu yatmaktadır. 

Şu açıktır ki, demokrasinin 
güvencesi işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının siyasal potansiyelinin diger emekçi sınıfları etrafında 
toplayan politikasının ve pratiginin güçlülüğüdür. 

Egemen sınıfların çözümleyemedikleri, ve işçi sınıfı politikasının alternatif olmadığı iktidar alanındaki boşluk 1976 
yılında da hakim olacaktır. 

MC iktidarının son günlerini yaşadığı günümüz şartların- 
da ortaya atılan çeşitli iktidar 
alternatiferi: CHP-AP, CHP- 
DP-CGP, CHP-DP-Bağımsızlar 
ve seçim tarihinde anlaşılan bağımsızlar iktidarı aynı açmazın 
uzantıları, yani yönetemez haldeki egemen sınıfların aradıkları geçici çözümlerdir. 


SOSYAL PLÂNDA 


1975 yılında gerici güçlerin 
fazızan tırmanışına karşı, bas- 
ta işçi sınıfımız olmak üzere 
tüm emekçi sınıfların bağımsızlık -demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesi önemli boyutlara 
ulaşmıştır. 

- Mevcut sınırlı demokratik 
hak ve özgürlüklerin bie emekçi 
sınıflar aleyhine değiştirilme 
çabalarını yoğunlaştıran gerici 
güçlere karşı demokrasinin savunulması ve geliştirilmesi mücadelesi gelişmiştir. 

İşçi sınıfı , başını çektiği 
sosyal mücadelede, demokratik 
taleplerinin gerçekleştirilmesi 
için küçük direnişlerden kitle 
eylemlerine kadar çeşitli gösteriler düzenlenmiştir. İşverenlerin egemen sınıfların ve sarı 
sendikaların karşı durmalarına 
rağmen Referandumun yasalaştırılması için mücadele ileri boyutlara ulaşmıştır. İşçi sinıfının 
örgütlenme ve düşüncesine set 
çeken 141-142. maddelerin kaldırılması vazgeçilmez talep olarak ortaya konumuştur. Bu 
volda tüm demökrat ve yurtsever güçlerin birliği sağlanmıştır. Tüm çalışanların sendikalaşma hakkı için verdikleri uğraş işçi sınıfının yakın desteginde sürdürülmüş ve sürdürülmektedir. Kadın haklarının korunması ve eşit işe eşit ücret 
uygulanması için 1975 mücadele 
yılı olmuştur. Genel grev, dayanışma grevi haklarının kitlelerce benimsendiği ve uğruna 
kitle gösterilerin geliştirildiği 


gözlenmiştir. 

Emperyalist-kapitalist 
temin Nato, Cento, Enerji Ağa- 
sı gibi askeri ve ekonomik uzantlara karşı anti emperyalist 
mücadele gelişmiştir. 

Kısaca bir yandan egemen 
sınıfların faşizm özlemlerine 
karşı işçi sınıfımız ve emekçi 
halkımızın bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin 
ileri boyutlara ulaştığı bir yıl 
yaşanmıştır. Bu kitle potansiyeli karşısında egemen sınıflar 
iktidar formülleri bile bulamaz 
durumdadırlar. Ancak şu belirtilmelidir ki, egemen sınıfların 
iktidar boşluğuna karşı işçi sınıfı ve emekçi sınıfların devrimci politikası çerçevesinde siyasi bir alternatif durumu yoktur. İşçi sınıfı ve emekçi halkın 
gerçek kurtuluşunun, devrimci 
politikaları ve siyasi örgütlenmeleri ile olacağı açıktır. Ekonomik ve demokratik alandaki 


sis- 


zaferlerle dolu mücadelenin 
1976 da siyasileştirilmesi bagımsızlık, demokrasi ve sosyalizm emekçilerinin önde gelen 
görevidir. 

Egemen sınıfların politikalarının ve sınıfsal çıkarların ülkemizi nereye getirdiği ortadadır. Bu sınırlar içinde işçi sınıfı 
başta olmak üzere toplumun 
bütün diri güçleri ülkesinin geleceği üzerine düşünmelidir. 

1976 nın Bağımsızlık - Demokrasi - Barış ve Sosyalizm 
mücadelesinde yeni zaferler yılı 
ulması için, bütün sosyalist, demokrat ve yurtseverler güç birliği yapmalıdır. 
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ISÇİYİ AÇ BIRAKAN «LOKAVT» HAK OLAMAZ, KALDIRILMASI, 

SENDİKA SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ «REFERANDUMUN» YASALAŞMASI, 

TARIM VE ORMAN İŞÇİLERİNİ DE KAPSAR BİÇİMDE İŞSİZLİK SİGORTASININ YA- 
SALASTIRILMASI, 

ÜCRETLERİN HAYAT PAHALILIĞININ ÖNÜNE GEÇECEK BİÇİMDE AYARLAN- 
MASI, 

ASGARİ ÜCRETİN, BİR KİSİ İÇİN DEĞİL, AİLE İÇİN AYARLANMASI VE VERGİ- 
DEN MUAF TUTULMASI, 

SİGORTANIN TÜM ÇALIŞAN HALKIMIZA UYGULANMASI, 

KADIN HAKLARININ KORUNMASI, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET UYGULANMASI, 

İŞ KANUNUNUN ANTİ-DEMOKRATİK HÜKÜMLERİNİN, BU ARADA 13 VE 17. 
MADDELERİN YASADAN KALDIRILMASI, 

İŞ KOLLARI YÖNETMELİĞİNİN 16 İŞKOLU ESASINA GÖRE DEĞİŞTİRİLMESİ, 
GENEL GREVİN, DAYANIŞMA GREVİ HAKLARINI DA İÇEREN BİR BİÇİMDE Ki- 
SINTISIZ OLARAK KABULÜ, 

ÖRGÜTLENMEK, DÜŞÜNMEK VE SERBESTÇE YAYIN YAPMAK ÖZGÜRLÜKLERİNİ 
KISITLAYAN 141. VE 142. MADDELERİN TÜRK CEZA KANUNUNDAN KALDIRIL- 
MASI, 

NATO, CENTO, ENERJİ AJANSI GİBİ KAPİTALİST - EMPERYALİST SİSTEMİN AS- 
KERİ VE EKONOMİK UZANTILARDAN ÇIKILMASI, İKİLİ ANLAŞMALARIN YIRTI- 
LIP ATILMASI, 

ÖĞRETMENLERE, TEKNİK ELEMANLARA, MEMURLARA, KISACASI TÜM ÇALIŞAN 
İNSANLARA, SENDİKALAŞMA, GREV VE TOPLU SÖZLEŞME WAKLARININ SAĞ- 
LANMASI, 

GERİCİ VE FAŞİST KADROLARIN DEVLETİN ÇEŞİTLİ KADEMELERİNDEKİ GÖ- 
REVLERİNE MAKSATLI VE PLÂNLI BİR BİÇİMDE YERLEŞTİRİLMELERİNİN ÖN- 
LENMESİ, 

ÖĞRETMENLER, GENÇLER VE TÜM İLERİCİLERE KARŞI UYGULANIN BASKI VE 
ŞİDDETİN SON BULMASI, CAN GÜVENLİĞİNİN KESİN BİR BİÇİMDE SAĞLANMA- 
SI, SALDIRI VE CİNAYETLERİN SORUMLULARININ YAKALANIP CEZALANDIRIL- 
MALARINI AMAÇLAYAN 


VE 
DEMOKRATİK HALK İKTİDARININ İŞLERLİK KAZANMASI İÇİN 


1976 BAĞIMSIZLIK .DEMOKRASI . SOSYALİZM 
YOLUNDA MUCADELE YILI OLMALIDIR 


MC İktidarı Faşist saldırıları kışkırtmaktadır. Gün geçmesin ki basında bir yaralama, 
bir ölüm, bir saldırı olayından 
kahsedilmesin. 

Ülkü Ocaklarına bağlı olan 
Faşist milisler, sokak ortalarında gençleri öldürmektedir. 
Yurtsever öğretmenlere ölüm 
pusuları kurulmaktadır. 

Ancak şunu kesinlikle bilelim ki, saldırılarda kesin hedef 
işçi sınıfıdır. Çünkü burjuvazi 
kendisini altedebilecek tek gücün işçi sınıfı olduğunu bilmektedir. Bu sebeple işçi grevleri 


FAŞİST- SALDIRILAR 


basılmaktadır. Sendika kongrelerine saldırılmaktadır. Direnişlere faşist milisler sokularak 
işçilerin birliği bozulmak istenmektedir. İşçilerin ekonomik, 
demokratik ve siyasi örgütlenmeleri saldirilarda baş hedef 
seçilmektedir. İşçi sınıfını aydınlatacak, ona yol gösterecek 
yayınların satılmaları engellenmektedir. 

Bu faşistçe girişimlerle işçi 
sınıfı ve emekçi halkın toplumsal bilinç ve mücadele potansiyeline karşı set çekilebileceği 


Faşizmi yenecek gür , işci Sınıfı ve onun devrimci politikası 
etrafında emekçi. yığınların kitle mücadelesidir. 


ARTIYOR 


hesaplanmaktadır. Ama bu imkânsızdır. Tarihsel gelişmelerin 
önüne set çekilemez. Çekilen 
setler yıkılmaya mahkümdur. 
Faşizm sömürü düzeninden kaynaklanır. Faşizme ve 
sömürü düzenine karşı en etkili 
mücadele işçi sınıfı ve onun devrimci politikası etrafında toplanan emekçi yığınların örgütlü 
kitle eylemleriyle verilir. Faşizmi yenecek güç işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının devrimci politikası 
etrafında toplanan emekçi yıgınların kitle mücadelesidir. 


ALKİM İŞÇİLERİ DİRENDİLER VE 
KAZANDILAR 


Lİ 
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ne ait fabrikanın işçileri geçen aralık ayı başında Petrol-İş'- sə 

ten istifa ederek, Petrol Kimya-İş'e katıldı- 25 


lar. Petrol Kimya-İş Sendikası yetkili sendika 
olarak işverene toplu iş sözleşmesi çağrısın- 
da bulunmuştur. İşveren bunun üzerine 40 işçiyi işten çıkarmıştır. Bunun üzerine işçiler 
direnişe geçmişlerdir. 17 - 24 aralık arasında 
süren direniş sonucunda işveren, hem direniş 
sırasında işçilerin ücretlerini ödemeyi, hem 


Silvan direnişi 
zaferle bitti 


Maden İş Sendikasına geçmek için Silvan 
İşçilerinin sürdürdükleri direniş başarıyla sonuçlanmıştır. 

300 işçinin çalıştığı Silvan işyerinde işçilerin 10 gün süren direnişleri, işverenin Maden İş Sendikasıyla protokol imzalaması neticesinde son bulmuştur. 
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İşci SINIFININ BİRLİĞİ KARŞISINDA 
Hiç BİR GÜÇ DURAMAZ 


de işten çıkanları işe geri almayı kabul etmiştir. 

Alkim işçilerini sendikal özgürlük uğruna 
verdikleri mücadeleden dolavı kutlarız. 


"TDD İşçileri: 
Kendimizi Yarınlara 
Hazırlamalıyız.. 


Türk Demir Döküm işçileri Fabrikalarına bir kütüphane açmışlardır. İşçi sınıfına yakışan bu örnek davranışı gösteren Demir Döküm İşçilerini kutlarız. Yaklaşık 700 kitap bulunan kütüphane konusunda, Baştemsilci Turgut ALAAĞAÇ özetle şöyle demiştir: 

«Burjuvazinin bizi ittiği karanlıktan kurtulmak için parlak geleceğe doğru perçinlenen birliğimiz ve bilgimizle yürümeliyiz. 

Yarını kuracak olan biz işçi ve emekçiler 


okumalı öğrenmeli ve kendimizi yarınlara ha-” 


zırlamalıyız». 
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1976 yılının ilk grevi Alev - 
Ateş Tuğla fabrikasında başlamıştır. Keramik-İş Sendikasına 
bağlı olan işçilerin grevleri sürmektedir. 

İşverenin toplu sözleşme 
görüşmelerinde uzlaşmaz bir 


tavır içine girmesi ve görüşmeleri uzatması sonucunda grev 
başlamıştır. 

Alev-Ateş Tuğla işçilerine 
mücadelelerinde başarılar dileriz. 


ÇINAR OTEL GREVİ SÜRÜYOR 


Çınar Oteli'nde Turizm İş Sendikasının 


1976 NİN İLK GREVİNİ 
KERAMİK-İŞ YAPIYOR 


Her zaman olduğu gibi 
Alev-Ateş işyerinde de kazanan 
işçiler ve devrimci sendikaları 
Keramik-İş olacaktır. 

Öte yandan Keramik-İş 
Sendikası AKÇİMENTO'da 
Toprak işkolundaki en ileri hakları almıştır. 

Keramik-İş (Sendikasının 
AKÇİMENTO'da yaptığı 892 işçiyi kapsayan toplu sözleşme 
saat ücretlerine iki yılda 925 
kr. zam getirmektedir. Bir yıldır süren direnişli mücadeleli 
örgütlenme çalışmaları sonunda 


Türk-İş'e bağlı Çimse-İş'ten is- 


tifa ederek DİSK üyesi KERA- 
MİK-İŞ Sendikasına geçen Akçimento işçileri, bu sözleşmeyle 
yılda 4 maaş ikramiye, bir yıl- 


diskten haberler 


TEV 
ATEŞ TUĞLA TABRİKASI 


ŞERİF DİLBER 


lik işçiye 45-60 gün arası kıdem 
tazminatı hakkı aldılar. 


sürdürdüğü grev 4. ayını geçmiştir. İşçilerin 
kararlı bir şekilde devam ettirdikleri grevlerine işveren ve sarı oleyis sendikasının giris 
tiği grev kırıcı davranışları sonuçsuz kalmaktadır. 

Oleyis sendikasının grev kırıcı girişimleri, sarı sendikaların gerçek yüzlerini bir kez 
daha yakından tanımamızı ortaya çıkardı. 

Ancak Çınar işçisi güçlüdür. Gücünü sınıfından almaktadır. Bir mücadele okulu olan 
grevlerini Birlik-Disiplin ve kardeşlik içinde 
devam ettiren Çınar işçilerine, Tekstil işçileri 
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olarak başarılar dileriz. Güçlüyüz-Haklıyız ve 
KAZANACAĞIZ. 


1975 DÜNYADA BAĞIMSIZLIK, 
DEMOKRASİ, BARIŞ VE 

SOSYALİZMİN TIRMANMA 

YILI OLMUŞTUR. 


x— 


Dünyada 1975 yılı bağımsızhk-Demokrasi-Barış ve sosyalizm yolundaki mücadelelerin zafer üstüne zafer kazandığı bir yıl ol- 
MUŞLUT. 

Sosyalist sistemin, uluslararası işçi sını 
fı hareketinin ve ulusal kurtuluş savaşlarının 
birliği emperyalist-kapitalist sistemin temellerini titretmektedir. 

Kapitalist-Emperyalist sistemin sömürü 
ağına karşı verilen mücadeleler Asyada, Afrikada, Latin Amerika'da, Ortadoğuda, Avrupada gelişmiştir. 

Emperyalizmin temelini oluşturan savaş 
kışkırtıcılığına karşı sosyalist sistemin başını 
çektiği BARIŞ mücadelesi, emperyalist tekelleri köşeye sıkıştırmaktadır. Ve öyle sıkıştırmaktadır ki, Helsinki'de toplanan ve 
tarihe Helsinki kararları diye geçecek olan 
kararların altını imzalamak zorunda kalmaktadırlar. Bu kararlara uyulmayacağı, kapitalist politika açısından açıktır, ancak, barış 
mücadelesi sonucunda imzalamış bulunmaları 
bile tarihi bir başarıdır. 

Vietnam'da, Kamboçya'da, Laos”ta kukla hükümetler yıkılarak, gerçek halk iktidarları kurulmuştur. 


Gine-Bisoau, Mozambik, Angola'da ulu- 


sal ve sosyal kurtuluş mücadeleleri başarıya 
ulaşmıştır. 

Portekiz'de yıllardır sürdürülen faşizm 
yerini silahların namlusuna kırmızı karanfil 
lerin takıldığı bir düzene bırakmıştır. İşçi * 
mfımın örgütlü gücü artık sahnededir. 

İtalya'da, Fransa'da sol güçler iktidu, 
eşiğine gelmişler ve ülke kaderinde söz söy 
leme hakkını kazanmışlardır. 

Yunanistan'da faşist cunta yıkılmıştır. 

İspanya'da sendikaları bile yasak olan 
yüzbinlerce işçi, faşist yönetimi zorlamakta- 


- dar. 


Ortadoğuda filistin kurtuluş hareke 
bütün dünyaya kendini kabul ettirmiştir. 

Lübnan'da sağcı falanjist güçlere karşı 
sol güçler mücadelesini hızlandırmıştır. Bütün kapitalist-emperyalist sistemin desteğine 
rağmen sağcı falanjist hareket yenilgiye doğru gitmektedir. 

Evet 1975 yıh, bağımsızlık, demokrasi 
barış ve sosyalizm mücadelesinde bir tırmanma yılı olmuştur. 


ii 


“dai 


Portekiz'deki faşist yönetimin yıkılması, Portekiz'in izlediği sömürgeci politikanın da Angola'da da ulusal ve 
sonu olmuştur. Mojambik'te, sosyal kurtuluş mücadelesi sür- 
Gine-Bisaou ülkelerinde halk mektedir. Halkın gerçek kuvve- 
kurtuluş kuvvetlerinin iktidarı ti olan MPLA güçleri yönetimi 
alarak sosyalizm inşasına geç- devralmıştır. Bu yönetim 30 a 
mişlerdir. varan ülke tarafından kabul 
edilmiştir. | 

MPLA yönetimine karşı 
emperyalist güçlerce desteklenen FNLA ve UNİTA örgütleri i 
Angola halkının ileriye yönelik ferle sonuçlandıracaktır. 
mücadelesini engelleme heve- Sosyalist sistem tarafından 
sindedirler. Emperyalist güç- desteklenen MPLA kuvvetleri-. 
lerce desteklenen bu saldırılara nin bozguncu ve gerici güçleri 
karşı yiğitçe döğüşen MPLA ve ülke dışına süreceği günler 
Angola halkı mücadelesini za- uzakta değildir. 


am > 
ipi Anqola içir. 


Son birkaç aydır Lübnan'da olaylar olmakta, yüzlerce, binlerce kişi ölmektedir. Nedir Lübnan'da olanlar? 

Burjuva basını olanları bir din çatışması 
şeklinde vermeye çalışıyor. Müslümanlar ile 
Hıristiyanların bir çatışması biçiminde sunmak gayreti içersinde. 

Lübnan'da olanlar bir din çatışması değildir. ABD emperyalizminin desteklediği ve 
kıştırttığı sağcı güçlerin bir saldırısı vardır. 
Ülkenin ilerici ve demokratik güçleri bu sağcı falanjist parti tarafından başlatılan saldırıya karşı, ülkenin birliğini, bağımsızlığını savunmaktadırlar. 

ABD emperyalizminin ve İsrail'in Ortadoğudaki oyunlarına karşı, filistin direniş hareketinin ve Lübnan ilerici, yurtsever güçleri- 
nin mücadelesidir Lübnan'da olanlar. 

ABD'nin emperyalist politikasının kana 
buladığı Lübnan'da ulusal ve ilerici güçlerin 
yanında yer almak tarihsel bir görevdir. 


imdi dah? güclü 


nd! uzun gecelerin 


Sarsi 
ir anmı$ yü 
Kuşkularım d 
5 riatıristıyo” 


Hatırlıyorum 
Düşlerim 
umutlarım 


21 


“ET 


Şe A 


YUSUF KÜPELİ 


serbest bırakılmalıdır 


Maltepe cözacvinde ölümle 
pençelesen biri yatmaktadır. 

12 Mart faşizmin kontrgerillasından, soğuk, rutubetli 
hücrelerinden ve gördüğü işkencelerden sonra 24 yıla mahküm 
edilen Yusuf Küpeli bugün sağlığı çok bozulmuş olarak, cezaevinde tutulmaktadır. 

Bir Hatice Alankuş, Bir 
Harun Karadeniz olayı yaşandı. 
12 Mart faşizminin kurbanlarından olan bu gençlerden sonra aynı akibete Yusuf Küpeli 
terkedilmiştir. 

Yusuf Küpeli, işçi sınıfı 
devrimcisidir. Bugün siydsi görüşlerinden ötürü cezaevinde 
bulunmaktadır. Ve ölüm noktasına gelmiş bir hastalığı bulunmasına rağmen «siyasi» olduğu 
için bırakılmamaktadır. 12 Mart 
faşist zihniyetinden ötürü hergün yaklaşan ölümüne karşı bir 
tavır alınmamakta, üstelik özel 
durumu ile ülkedeki genel demokrasi dışı uygulamalar için 
provakasyonlara alet edilmek 
istenmektedir. 

Yasalar acıktır, hastalığı 
için tedavi gerektiren durumlarda sueu ne olursa olsun serbest bırakılabilir. e Ülkemizde 
bunun bir çok örnekleri vardır. 

Bütün bunlar bilindiği halde Yusuf bırakılmamaktadır. 

Çünkü Yusuf siyasidir. 

Çünkü Yusuf Devrimcidir. 
İsci sınıfı devrimcisidir. 

Yusuf Küpeli ölüme terkedilemez. Bütün sosyalist, Demokrat ve Yurtseverler bu cinayetin önüne geçmelidirler. 

CHP milletvekilleri soru 
önergesi vermiştir, Barolar kanunsuz durumun önüne geçilmesini istemiştir, Tabib Odala- 


basın bülteni 


ATANKUS VEYA 


MİŞTİR. 


ta yatmaktadır. 


lileri uyarıyoruz». 


DİSK ÜYESİ TEKSTİL İŞÇİLERİ SEN- 
DİKASI GENEL BAŞKANI RIZA GÜVEN, 
«YUSUF KÜPELİ'NİN YENİ BİR HATİCE 
HARUN 
SONUCUYLA KARSILAŞMAMASI 
DEMOKRATLAR GÖREV BAŞINA» 


«Hastalanan insan suçu ne olursa olsun, 
bakımsız ölüme terkedilemez. Bu konuda tabib odalarının açıklamaları ve raporları kamuovunun gözleri önüne sergilenmiştir. 

Yeni bir Hatice Alankuş veya Harun Karadeniz yaratılmamalıdır. 


Hasta olmadıkları halde sağlık durumları neden gösterilerek tahliye edilen ve bağışlanan suçlular vardır, ülkemizde. 

MC İktidarının yapısından kaynaklanan 
faşist saldırıların yoğunlaştığı 
Maltepe cezaevinde ölüme terkedilmiş bir has- 


Bu olayı görmemezlikten gelemeyiz. İlgi- 


rı, bu insanlık dışı uygulama 
için Korutürk'e mektup yazmıştır. Diğer politik, ekonomik ve 
demokratik kuruluşlar Yusuf 
Küpeli'nin serbest bırakılması 
için kampanya açmışlardır. 

Bu kampanyayı genişletmek, siyasi görüşlerinden ötürü, ölüm noktasına gelmiş hastalığına rağmen bırakılmayan 
Yusuf Küpeli'nin serbest bırakılması için mücadele bugün 
ülkemizde genel olarak verilen 
demokrasi mücadelemizin bir 
parçası olmuştur. 


KARADENİZ 
İÇİN 
DE- 


günümüzde 
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GÜN OLA DEVRAN DÖNE, 
UMUT YETİŞE, 
DAĞLARININ DAĞLARININ ARDINDA, 


DEĞİL ÖYLE YOKSULLUKLAR, 
HASRETLER . 


BİR TEK BAŞAK BİLE DARGIN 
KALMAYACAKTIR, 


BİR TEK ZEYTİN DALI 
BİLE YALNIZ. - 

SIKIYSA YAĞMASIN YAĞMUR, .. 

SIKIYSA UYKUDAN UYANMASIN 


? 


BU YÜREK NE GÜNE VURUR... 
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